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HERFST-OBSERVATIES 
 

Fietsen met een regenbroek en poncho is 
tegenwoordig eerder de regel dan de uitzondering. 

Wind en regen horen bij de herfst. Net zoals de 
kleurrijke bladerpracht die je tegenwoordig in de 

Natuurtuin kan bewonderen. Toen ik een paar weken 
geleden wandelde tussen de herfstbomen viel er een 

eikel recht voor mijn neus. Dit terwijl ik helemaal niet 
onder een eik liep.  

Het mysterie werd snel opgelost, een eekhoorn 
staarde me verward aan. Een tweede exemplaar 

sprong in het oog. Alsof er niks gebeurd was 

huppelden ze samen verder. Eekhoorns voelen zich 

helemaal thuis in de Natuurtuin. Dit hebben ook de 
kinderen die dit seizoen naar onze herfstlessen 

kwamen kunnen ervaren. In kleine groepjes, 
vergezeld met een eekhoorn-handpop, ontdekten ze 

wat de herfst allemaal te bieden heeft. “We noemen 
haar ‘Liesje’, we gaan goed voor haar zorgen.” Badend 

in fantasie speurden de groepjes naar de grote 
vliegenzwammen, waar er van alles te ontdekken en 

te beleven valt. Komen ze onderweg een leuk blad of 
een leuke noot tegen? Dan kunnen ze deze 

meenemen voor in de klas.  
Net als de kinderen en de eekhoorns ging ik laatst ook op zoek naar eikels. Niet enkel om te ze te bewonderen 

maar ook om ze op te eten. Nadat ze gedroogd en gepeld zijn moeten ze nog enkele dagen weken in water 
zodat de looistoffen oplossen. Hierna zijn ze perfect eetbaar en zelfs lekker. Een ondergewaardeerde bron 

van eiwitten en koolhydraten als je het mij vraagt. Ik ben alvast benieuwd naar het resultaat! 
 
Lene 
Educatief Medewerker 
                            

BESTUURSLID PETER ENGELHARD NEEMT AFSCHEID 
 

Peter, al meer dan 20 jaar actief in onze Natuurtuin stopt per januari met zijn taken binnen de Natuurtuin. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari nemen we op een feestelijke manier afscheid van hem.  

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS 12 januari 2023 

Hierbij de vooraankondiging van de nieuwjaarsbijeenkomst waarin de vrijwilligers feestelijk met elkaar het 

nieuwe jaar inluiden. Houd alvast de agenda vrij vanaf 16.00 uur. De uitnodiging volgt begin januari.  
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HERFSTLESSEN IN DE NATUURTUIN 
 

Het was de afgelopen maanden weer druk in onze Natuurtuin! 
De kinderen van groep 1 t/m 3 speurden rond als jonge eekhoorns naar 

beukennootjes, kastanjes, eikels en rozenbottels en nog veel meer. Bij de 
rozenbottelstruik werd geproefd van de jam, dat smaakte goed, want de pot was zo 

leeg. 
Door de tuin stonden bamboestokken met fleurige vliegenzwammen, daar waren de 

opdrachten te vinden voor de kinderen. Dus de weg kwijtraken was er niet bij. 
(Stans nogmaals bedankt). 

Groep 4 ging op “Kleine beestjes safari”. Op 5 plaatsen in de tuin stonden tafeltjes opgesteld met 
vangmateriaal. In de stronkenhoek, vonden de leerlingen onder de schors 

van de stammetjes pissebedden en duizendpoten. In de composthoop 
slakken en in de kruidentuin vlinders en 

bijen. Helaas op de heide leek het leven 
verdwenen, geen spin te bekennen. 

Leerlingen van groep 7 gingen met 
schepnetten (Marja, en Saskia H. bedankt) 

vissen in de vijver. Ze hadden een rijke 
vangst. Vooral de bloedzuigers spraken tot de verbeelding.  

Zowel de leerlingen als de vrijwilligers hebben genoten van de lessen! 

 

 
 

 
 

 
Marijke van Meekeren 

Educatief medewerker 
 

 
DAGJE UIT MET HET KRUIDENTEAM 
 

Op 6 oktober 2023 staat de zon hoog aan de hemel. Wat een geluk, want we hebben ons 

uitje gepland richting het Arboretum de Dreijen, de botanische tuin bij Beeldengalerij het 
Depot in Wageningen.   

We starten onze dag met koffie en taart. Het restaurant Linnaeus kijkt prachtig uit op de tuin 
en heeft heerlijke ambachtelijke lekkernijen.  

Daarna gaan we in kleine groepjes óf door het museum het Depot óf wandelen door de 
botanische tuin. We keken onze ogen uit en verbaasden ons over de veelheid aan 

interpretaties van fragmenten van het menselijk lichaam.  
 

Wandelen door de botanische tuin De Dreijen is een belevenis. Telkens ontwaar je 
nieuwe doorkijkjes met prachtige bomen, struiken en bloemen. Twee jaar lang heeft 

een team van vijf tuinlieden en een biologe van de Stichting Utopa dagelijks aan de 
renovatie van de historische tuin gewerkt.  

 
De laatste jaren had de tuin flink achterstallig onderhoud opgebouwd. De eigenaar, Wageningen 

Universiteit, heeft niet meer de middelen om de tuin adequaat te onderhouden. Bovendien is dit soort 
tuinen niet meer nodig voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het Depot besloot het beheer – niet 

het eigendom – op zich te nemen. De tuin vormt immers zo’n prachtige verbinding tussen Villa Hinkeloord 
en de nieuwe accommodatie van Het Depot!  
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Zo zijn er veel bomen vanaf de start van de tuin 115 jaar geleden. Zij hebben de Tweede 
Wereldoorlog doorstaan. De bombardementen op de Wageningse Berg hebben in de 

omgeving en ook hier veel schade aangericht. Dankzij schenkingen van andere tuinen is veel 
hersteld. De Boshoek met zijn vooral inheemse loofbomen bleef deels ongeschonden. Het is 

een prachtige plek, elk seizoen weer. In de herfst door de kleurende bladeren, in de winter 
ligt het accent op vormen van de bomen, en in de zomer vind je er verkoeling. Maar het 

mooist is het voorjaar. Zonnestralen komen door het frisgroene bladerdek en de bodem is bedekt met 
blauwe wilde hyacint en wit dalkruid. 

Bron:  Algemene informatie - Beeldengalerij Het Depot Wageningen  
 

Na de rondgang door het kleinere arboretum zoeken we een plekje voor onze lunch in 
het oude arboretum Belmonte. Daar hangt een 

andere sfeer waarin het ‘oude’ goed te proeven 
is. Aan een grote picknick-tafel lekker in de 

schaduw genoten we van onze boterham.  
 

Onderweg komen we een bloementuin tegen 
waar in een grote emmer dahliaknollen klaar 

staan “gratis mee te nemen” luidt het bordje. Wij 
van de bloementuin laten ons dat niet twee keer 

zeggen. Intussen zitten ze al bij ons in de grond. Nou maar rustig 
afwachten wat voor moois er in juni as tevoorschijn komt.  

We hebben genoten. 
 

Miek Schellekens 
Kruiden- en bloementuin. 

 
  

NATUURWERKDAG 2023  
 
Ook dit jaar heeft de Natuurtuin Goffert weer meegewerkt aan de landelijke 
Natuurwerkdagen.  
Vrijdagmiddag werd er al met een flinke groep (rond de 15 personen) een begin 
gemaakt. Zaterdagochtend was ook een goede opkomst: zo’n 18 mensen. Op 
beide dagen hebben we vooral het moeras flink opgeschoond. Naast onze eigen 
vrijwilligers waren er mensen van Praktisch Natuurbeheer (IVN) en een aantal 
mensen die nog niet eerder mee hadden gewerkt en zich gewoon zelf hadden 
aangemeld. Voor hen was het een leuke kennismaking met de tuin. 
De verwachting was dat het een natte boel zou worden en dan niet alleen door 
het werken in het moeras maar ook door de vele regen van de afgelopen tijd.  
Maar het grootste deel van de dag konden wel zelfs af en toe van de zon 
genieten!  
Kruiwagens reden af en aan 
Het werk was vooral gericht op het opschonen van het moeras. Met een stuk of 
7 mensen met waadpakken aan in het water werd het hele moeras leeggehaald. 
Een groep aan de rand zorgde ervoor dat alles werd afgevoerd. Zo was het een 
komen en gaan van kruiwagens. Vooral de aanpak van de lisdodden kostte de 
nodige spierkracht. Het was een zware klus, maar op het einde van de 2 
dagdelen was het werk geklaard: het dichtgegroeide moeras ziet er weer 
helemaal open uit. Zo kan het weer een jaartje mee. 
Naast het werk aan het moeras is er een knotwilg aan de rand van het water 
geknot en is er gewerkt aan het zeven van de bladhopen. Er zijn in de  
 

https://www.hetdepot.nl/nl/Arboreta/Algemene-informatie
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tuin 3 bladhopen die in de loop van het jaar composteren. Dat bladcompost gebruiken we voor de 
verbetering van sommige terreintjes in de tuin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effe bijkomen 

Als er zo hard gewerkt wordt, moet je ook af en toe even bijkomen. 
Vanwege het lekkere weer konden we de koffie met lekkers onder de 
grote eik doen. Op zaterdag werd er voor het eind van de ochtend regen 
voorspeld. Daarom was het fijn dat de grote luifel was opgezet. Zo 
konden we afsluiten met een lekkere kop soep. Dat zag er ook nog 
feestelijk uit.  
 
Koby en Marja (onderhoud)  
 

 

IMPRESSIE VAN HET TEAMUITJE EDUCATIEMEDEWERKERS 
 
Op 1 november was het zover. De weergoden waren ons gunstig gezind, eenieder arriveerde op de juiste 

plaats en tijd bij het startpunt van de excursie Groenlanden Bisonbaai. 

Na nog even koffie/thee en een korte uiteenzetting over de geschiedenis van het gebied - van voorlaatste 

IJstijd, steenfabrieken, koude oorlog, en de sporen die zijn nagelaten - verlieten wij de kantine van 

Staatsbosbeheer. 

Helaas, de pechduivel sloeg genadeloos toe… De 

zolen van Alie’s wandelschoenen lieten los! 

Er werden wat oplossingen aangedragen maar 

uiteindelijk werd besloten om Alie in een paar 

geleende laarzen te hijsen. De maat was geen 

probleem, gewoon opvullen met oude kranten! Alie 

is duidelijk van de generatie “niet lullen maar 

poetsen”.  Onderweg, op de defensiedijk, waren de 

sporen van de koude oorlog in de vorm van o.a. 

ingegraven tanks goed zichtbaar. Gelukkig was er 

genoeg ruimte voor de natuur. Er werd een vree(t)dzame stop gemaakt bij de meidoornstruiken. De volop 

aanwezige vruchten zijn een voedselbron voor de vele vogels, maar bieden ook voor ons mogelijkheden. Dit 

werd duidelijk gemaakt door Lene. Zij had een potje met zelfgemaakte meidoornketchup meegenomen. 

Heerlijk!  Gesterkt, gingen wij verder naar de uitkijkpost. Vanuit dit punt krijgje een goed beeld van dit 

landschap vol dichtgegroeide kleiputten en richels, de oude Waal, de Paardewei en een ooievaarsnest. Dit 

nest wordt elk jaar opnieuw bewoondt.  

Verder ging de tocht, door een erg nat, stenig en glibberig pad langs de moerassen. Na een korte struintocht 

langs het verlaten ooievaarsnest, weer terug naar het dijkpad.  Vlak voor het bruggetje tussen Bisonbaai en 

Oude Waal had Henny nog een verrassing in petto. Een afdaling door struikgewas naar de sporen van de 

bever. Imponerende knaagsporen. Door een veldje van geurige watermunt en nog bloeiende moeras-

vergeet-me-nietjes klommen we weer omhoog en gingen het bruggetje over, richting Oortjeshekken. Hier  
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hebben wij geluncht. Dit ging niet helemaal zonder slag of stoot. Na driemaal van tafel en tweemaal van 

lunchkaart te hebben gewisseld konden wij de bestelling doen. 

Er waren wat voors en tegens over de samenstelling van de lunch – met brood of frietjes – maar door een 

enorme flexibiliteit kwam iedereen aan zijn/haar trekken! 

Wij vervolgden de route langs de Bisonbaai. Deze, wel twintig meter diepe zandafgraving, was en is een 

geliefde recreatieplek. Vooral in de zomer is het hier stervensdruk. Henny wees ons op een aantal 

stierenkuilen, ontstaan door stieren die indruk wilde maken. Dit werd door hem voorgedaan. Alles in de 

natuur heeft zijn nut, zo ook deze kuilen. De steile randen vormen een ideale plek voor solitaire bijen en 

wespen. Vlak voor het einde van de tocht hebben we nog de restanten van een veldoven bekeken.   

De tocht werd afgesloten met een terecht applaus voor Alie, en voor de organisatoren waarna wij allen moe 

maar voldaan, huiswaarts togen. 

 

                  
Beverspoor            Zomer en Herst in een!         Henny in de stierenkuil 

Henny de Water 

Vrijwilliger educatie 

 

SPINNENEXCURSIE  
Na een natte zaterdag was het zondag 24 september gelukkig droog... 

De spinnenexcursie kon in ieder geval doorgang vinden. 

De opkomst was laag, slechts een gezin met twee enthousiaste kinderen en een geïnteresseerde mevrouw. 

Terwijl Mark de inleiding binnen verzorgde ging ik zelf vast de tuin in op zoek naar spinnen. 
En in eerste instantie viel dat wat tegen. 

Maar gelukkig met 7 paar ogen bleek er toch nog wel een en ander te ontdekken; 

En met wat enthousiasme vonden we kaardespinnen en hangmatspinnen, diverse wielwebspinnen, de 

muurzesoog en de koffieboonspin. 

En verwonderden ons over de diverse manieren waarop deze diertjes hun prooien vangen:  

uit een hinderlaag met struikeldraden, een web met kleverige draden, of juist met heel wollige draden waar 
je in blijft haken. 

Ondanks alles een leerzame ochtend voor een klein publiek. 
 

Louis van der Heijden 

Vrijwilliger onderhoud 

 

WIJKSAFARI IN DE NATUURTUIN 

Op dinsdagmiddag 10 oktober was er in de tuin geen “Kleine beestjes safari”, voor leerlingen van een 

basisschool, maar een Wijksafari voor “Zorgmedewerkers”.  De wandeltocht ging langs het wijkcentrum ’T 

Hert, Hobbycentrum Hubertusstraat, de Natuurtuin en de Kinderboerderij met een afsluiting bij eetcafé 

Buuv. Zo leerden zij de wijk beter kennen 

Werner Rutjes, wijkregisseur Nijmegen Midden, maakte enkele weken daarvoor kennis met onze tuin. 

Werner was erg onder de indruk van dit, voor hem onbekend, plekje in de Goffert. Jos en Lianke vertelden  
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hem over de geschiedenis van de tuin en over het werk van onze vrijwilligers. De bijenstal had zijn speciale 

aandacht en hij informeerde naar de plannen voor het bijenkijkhuis. Voor de Gemeente Nijmegen is het 
belangrijk dat de tuin toegankelijk is voor publiek.  

Zo kwam het, dat Werner in oktober met 20 zorgmedewerkers op wijksafari, onze tuin in de route opnam. 
Miek en Henny verzorgden een rondleiding en Lianke en Marijke gaven een demonstratie van een waterles. 

Het waterleven in het aquarium kreeg veel belangstelling. 
Enkele dagen later werden wij verrast door de toezegging van Werner, dat wij een bijdrage kregen voor de 

bouw van het bijenkijkhuis.  
De wijksafari kreeg daardoor een onverwachte maar welkome wending! 

 
Marijke van Meekeren 
Vrijwilliger Educatie 
 

 

DE NATUURTUIN: EEN VEILIGE OMGEVING VOOR KINDEREN EN MEDEWERKERS  
 
Wij willen voor de kinderen in de educatieve Natuurtuin mooie natuurervaringen bieden, maar ook een 

veilige omgeving. Daartoe ondertekenen de educatievrijwilligers een gedragscode.  Maar ook de 
vrijwilligers moeten zich veilig bij ons voelen. Dus respectvolle bejegening, niet pesten, geen discriminatie of 

ander overschrijdend gedrag.  Indien er opmerkingen zijn over de geboden veiligheid dan kun je terecht bij 
het bestuur.  Je kunt ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Deze heeft geheimhoudingsplicht. 

Vertrouwenspersoon voor de Natuurtuin is Nico van der Poel; te bereiken op npoel@fo.nl  of telefonisch 
024-3785048. 

 
Het bestuur 

 

PADDENSTOELENFEEST in onze mooie Natuurtuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan onze huisfotografen: Bram, Pieter, Louis, Nico, Miek 
 
 

mailto:npoel@fo.nl
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Contact:    

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert,   

Goffertweg 19,   

6233  AA Nijmegen   

  

O24 - 3541729   

https://natuurtuingoffert.nl/ 

Instagram: natuurtuingoffert 

  

  

  educatieve  N atuurtuin  Goffert   

  

  

https://natuurtuingoffert.nl/
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